
BOOM

Dit is mijn boom uit eeuwig licht gespaard
het kind dat er bewaard bleef woonde bovenin
het heerste over tuin en erf en uitzicht
tot het alles meenam en in mij verdween.
Nu spreid ik takken uit tot ik omhelsde
waar ik blijven zou – op dit papier gespaard
blijft mijn boom bewaard tot ik voorbij ben.



HIER

Er is genoeg realisme om erbij te blijven
al heeft het licht de werkelijkheid niet nodig
om te bestaan, om in ons een deur half open
naar het licht te zetten, en hebben wij geen kamer 
nodig om ons oponthoud te kennen in het donker
maar de schilder wist het beter: om erbij te zijn
streek hij een deur aan en een ingekeerde kamer
net als wij wil hij hier zijn en dat betekent niets
dan wat wij zien, de dingen in het licht en dat zijn wij.


